Het is soms lastig om peuters en kleuters bewust bij de ramadan te betrekken. We
helpen je graag met deze activiteitenkaartjes. Je kunt een kalender maken en elke
dag met je peuter of kleuter een van deze activiteiten uitvoeren. Maak er een
herhaaldelijk ritueel van zodat je kind deze gezegde maand gaat associéren met
leuke en gezamenlijke activiteiten. Sommige activiteiten zoals ‘eet een stuk fruit”
lijken simplistisch maar probeer juist hier een verhaaltje bij te vertellen over hoe
Vo, dankbaar we mogen zijn dat wij heerlijk fruit te eten hebben. Zo kun je bij elke
activiteit stil en zelf bepalen wat jij graag je kind wilt meegeven.
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buitenspelen plantje water geven geef iemand een knuffel

lees een boekje voor samen kleien bouw iets moois

speel met sokpoppen knutsel of teken maak een puzzel

een moskee

Meer educatief materiaal? Word gratis lid van de Familieclub via www.hibahabib.com
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ruim je speelgoed op Zing samen anasheed eet een dadel
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ijsje eten samen koken sporten met papa
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help met een klusje maak een tekening zeg: Bismillah

Meer educatief materiaal? Word gratis lid van de familieclub via www.hibahabib.com
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Elhamdoelilah

Maak een kaart voor... eet een stuk Fruit zeg: Elhamdoelilah

mama gaat voorlezen wudu met papa knutselen met mama

maak een eid slinger samen bakken samen eten

samen bidden begin een moestuintje lekker verven

Meer educatief materiaal? Word gratis lid van de Familieclub via www.hibahabib.com



